
 

 

 

 

 

 

Bantega, december 2023 

 

Lieve broeders en zusters,  

Het vriest en het is koud buiten. De weilanden kleuren wit van de rijp en de lichte sneeuw die 

er afgelopen nacht is gevallen. De winter dient zich alweer aan.  

Wij nemen dan meestal weer even de tijd om terug te kijken naar het jaar dat bijna ten einde 

loopt. Een jaar waarin wij ons hebben mogen verheugen op een record aantal bezoekers. 

Meer dan ooit hebben, vooral veel jeugdgroepen, 

deze plek weer gevonden om te kunnen genieten en 

tegelijkertijd om na te denken over wie Jezus voor hen 

is. En vooral ook over de vraag: “Wat kan ik 

betekenen voor Hem?” in een wereld die steeds meer 

door lijkt te draaien. Mogelijk heeft de onrust in deze 

wereld er ook toe bijgedragen dat christenen steeds 

meer behoefte hebben om met elkaar op zoek te gaan 

naar Hem die werkelijke rust kan geven.  

Het was ook niet voor niets dat er in de laatste bestuursvergadering werd verwezen naar het 

Woord in 1 Petrus 4:7-11, waarin wij lezen hoe nodig het is om juist in deze tijd te bidden. 

Afhankelijk te zijn van God. Maar ook worden we opgeroepen om elkaar vurig lief te hebben 

en gastvrijheid te betonen. In het gedeelte lezen we ook over spreken en dienen. Het zijn 

genadegaven. Al die items kunnen worden toegepast binnen 't Tjongerhûs. 

In oktober hebben wij ook ons 25 jarig bestaan mogen 

vieren. Het was ontzettend goed en fijn om te zien dat 

veel broeders en zusters, die zich toentertijd hebben 

ingezet om het Tjongerhûs op te bouwen, zich hebben 

gemeld. Het was dan ook een hartelijk weerzien, 

waarbij veel is gekeken naar de oude foto’s en waarbij 

vele verhalen over de opbouw met elkaar werden 

gedeeld. Na de feestelijkheden hebben wij met een 

grote groep heerlijk genoten van samenzang en 

mochten wij liederen van lofprijzing en aanbidding met 

elkaar zingen. Hartverwarmend was het ook voor de bezoekers, het bestuur en de vele 

vrijwilligers om te vernemen dat na zovele jaren het Tjongerhûs nog steeds zo goed bezocht 

wordt. Wij zijn hier dan ook erg dankbaar voor en hopen dat dit ook nog vele jaren een plek 

mag zijn voor al diegenen die het christelijke geloof een warm hart toedragen.  
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Alhoewel wij erg blij zijn met de vele bezoekers willen 

wij ook een zorg met u delen. Het is in deze tijd 

namelijk erg moeilijk om nog schoonmaaksters te 

vinden. Het was ook het afgelopen jaar erg moeilijk 

om de gebouwen telkens weer op tijd schoon te 

krijgen. Mocht uzelf, of mensen die u kent, het leuk 

vinden om samen met ons te gaan schoonmaken, dan 

bent u van harte welkom. 

Verder willen wij u ook meedelen dat wij inmiddels een 

gesloten aanhanger hebben aangeschaft. Vooral als 

de groepen groot zijn, is er soms te weinig plek om de 

vele dozen met etenswaar op te bergen. Daarvoor gebruiken we nu deze aanhanger als 

extra opslagruimte. 

Zoals de meesten van u al wel gemerkt hebben zijn de kosten voor energie behoorlijk 

gestegen de laatste tijd. Ook voor het Tjongerhûs is dit een belangrijke kostenpost. Daarom 

hebben wij besloten om nog meer in energiebesparende maatregelen te gaan investeren. 

Wij zijn inmiddels met diverse experts in gesprek om te bepalen welke investeringen de 

meeste energiebesparingen gaan opleveren. 

Daarnaast zijn wij ons gaan oriënteren om nieuwe geluidsapparatuur aan te schaffen. De 

oude apparatuur voldoet niet meer aan de eisen. Lezingen en zangavonden moeten goed 

verstaanbaar zijn, terwijl presentaties zonder haperingen getoond moeten kunnen worden. 

De nieuwsbrief zal dit jaar voor het laatst per post verzonden worden. Een aantal malen 

hebben we gevraagd of u eventueel de nieuwsbrief digitaal zou willen ontvangen. Daar zijn 

positieve reacties opgekomen. Als u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen geef dan uw email 

adres door aan info@tjongerhus.nl. De nieuwsbrief zullen we ook op de website van het 

Tjongerhûs plaatsen. U kunt de brief dus ook op www.tjongerhus.nl lezen 

Wilt u het werk op het Tjongerhûs vooral blijven steunen met uw gebed?  Als het op uw hart 

ligt om een eventuele gift te schenken is die van harte welkom. 

Wij wensen u hele fijne en gezegende feestdagen toe! 

Namens het bestuur,  

Klaas Pul  

en het beheerdersechtpaar  

Paul en Jolanda Kolkman. 

 

 

 

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) delen wij u mede, dat Stichting 

Tjongerhûs zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Op de website van het 

Tjongerhûs staat informatie over de privacy voorwaarden. 
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